
Solonaise Brunssum-Centrum 
 
Klaar voor?  
Kijk tijdens speurtocht goed om je heen om alle letters te vinden. De 36 letters zijn niet op 
volgorde, je zult dus zelf nog even aan de slag moeten om deze in de juiste volgorde te 
zetten.  
 

● Startpunt parkeerplaats Dorpsstraat. Ook wel bekend als de ‘Oude markt’. 
● Loop in de richting van het restaurant op de hoek.  
● We zijn op zoek naar de 1e en 3e letter van de naam van het restaurant.  
● Loop verder in de richting van de kerk. 
● Bij huisnummer 111a aan de linkerkant van de weg ligt in een mandje bij de voordeur 

wat leuks voor je klaar. Pak je cadeautje uit de emmer. Ook hangt er een mooie 
poster van de bewoonster op. We zoeken de 1e letter van haar voornaam.  

● Loop verder richting de rotonde, aan de linkerkant van de weg kom je een ‘…. 
centrum’ tegen, daarvan hebben we de 3e en 5e letter nodig.  

● Bij de rotonde staat een groen bordje, we zoeken de laatste letter van het eerste 
woord. 

● We gaan bij de rotonde rechtsaf naar de Kerkstraat en lopen dan rechtdoor . 
● Aan de linkerkant ligt een slijterij, we zoeken de twee laatste letters van de naam. 
● We gaan verder rechtdoor richting de T-splitsing. Aan de rechterkant ligt een 

appartementengebouw. Daar ligt een ballon voor je klaar. Neem er gerust eentje 
mee. In die hal zie je dezelfde poster die je al eerder gezien hebt, nu willen we graag 
de 5e letter van de voornaam.  

● Steek de straat over en loop de winkelstraat in.  
● Wat is de naam van de 1e winkel aan de rechterkant. Daar zoeken we de 2e én de 4e 

letter.  
● We lopen verder door. Bij de splitsing met de Wilhelminastraat, staat een standbeeld 

wat in 1979 gemaakt is. Weet jij hoe zij heet? We zoeken de 2e en 3e letter. En als je 
er dan toch bent, maak even een selfie met haar onder de paraplu. 📸 

● We lopen verder de Kerkstraat in. Ergens in het midden is vorig jaar een 
InstagramWindow gerealiseerd, door welke burgemeester werd dit geopend? We 
zoeken de laatste letter van zijn achternaam. Ook wel leuk om hier een selfie te 
maken. 📸 Post deze dan even met de #solonaise  

● En aan je linkerkant vind je een warenhuis, we zoeken de 2e letter van de 
winkelketen. 

● Aan de rechterkant ligt een beroemde kroeg, weet je welke we bedoelen? We 
zoeken de eerste drie letters van de achternaam van dit proeflokaal.  

● We lopen verder door richting de Zeeman, daar ligt een envelop voor je klaar. Maak 
hem nog niet open, maar neem deze mee. 💌 

● Naast de Zeeman ligt een opticien, neem de drie klinkers uit de voor en achternaam 
van deze opticien.  

● We lopen verder door en aan de linkerkant heeft Brunssum sinds kort een Syrisch 
eethuis. De naam bestaat uit drie woorden en we zoeken de 1e letter van het 3e 
woord.  

● Ben je er nog? Als je even wil zwieren, kan dat een stukje verder aan de rechterkant 
bij de speeltoestellen, draai ff een rondje… of twee of drie of net zolang totdat je 
duizelig bent en op de zachte ondergrond valt. 

● Hierna maar even op de trappen van het oude stadhuis de envelop openmaken die 
je net hebt meegenomen? En zullen we dan even die inhoud gebruiken voor een 



kleurrijke foto? Ja, hè! Gooi in de lucht en maak je mooiste selfie/tiktok/boomerang. 
Tip: Gebruik niet alles in 1x, zodat je meerdere foto’s kunt maken en de mooiste uit 
kunt kiezen. 📸 #solonaise  

● Goed, we gaan weer verder en steken de straat over naar het Lindeplein. Loop je 
weer mee?  

● Aan de rechterkant is in 2016 een nieuw gemeenschapshuis gebouwd. We zoeken 
de eerste drie letters van de naam.  

● We lopen verder en aan de linkerkant op de hoek ligt een appartementencomplex, 
van de naam van dit complex zoeken we de 4e en 5e letter.  

● Een stukje verder ligt de beroemdste sigarenzaak van Brunssum. Noteer de 5e letter 
van zijn achternaam. 

● We lopen weer verder, kijk ook af en toe eens naar boven. In de Rumpenerstraat zijn 
er veel historische gevels.  

● We lopen nog steeds rechtdoor, aan je rechterkant ligt Café …. Schobben (we 
zoeken de 1e letter van zijn voornaam) en op een van zijn ramen staat schutters….. 
(maak de zin af). We zoeken de laatste letter van dit woord.  

● Verder rechtdoor, we lopen langs El Comal en als je achter je kijkt zie je een 
wandtegel in groen met rood. Van het 1e woord, zoeken we de 4e en 6e letter.  

● We lopen verder rechtdoor en rechts op de hoek ligt een café, weet je de naam 
hiervan? We zoeken de 7e letter. 

● Verderop in de straat ligt een beroemde discotheek vernoemd naar de mijnwerkers. 
We zoeken de 1e letter van deze naam.  

● Nog iets verderop ligt het voormalige Romboutscollege, tegenwoordig heet deze 
school anders. Weet jij de naam van die school? We zoeken de 5e en 6e zesde letter 
van deze nieuwe naam én onderwijsvorm. 

● Zo! En wat ons betreft, komt er hier een einde aan de speurtocht, je hebt nu 36 
letters verzameld en wij zouden zeggen, loop op je gemakje terug. Blaas je ballon op 
en loop via de winkelstraat terug naar je huis, zodat je daar nog even wat kan 
oppikken bij het pand van de Zeeman. Dat kun je thuis gebruiken om op te warmen 
tijdens het puzzelen.  Oh en laatste tip, de slagzin rijmt, dan puzzel je wat 
makkelijker. 

            Succes! En alaaf 🤡 
  

 


